
Geluk 

 

‘Juf Suzanne, waarom hangt hier alleen een vlag van Oekraïne? In Syrië is het ook oorlog!’ 

Vandaag in de plusklas rekenen met groep 6, verandert met deze vraag het onderwerp al snel van 

driehoeken naar oorlog. En J vertelt verder: ‘Ik ben geboren in Syrië en toen ik 5 maanden was, 

was het zo maar oorlog!’ Hij maakt er handgebaren bij, alsof de oorlog uit de lucht kwam vallen. 

‘Ben jij ook in Syrië geboren?’ vraag ik aan het meisje naast mij. ‘Nee, toen waren mijn ouders al 

gevlucht naar Egypte. En nu ben ik hier. Hoeveel centimeter moet ik tekenen op die zijde?’ Het 

gesprek gaat weer terug naar de driehoeken. Of toch niet… 

‘Juf, waar ben jij geboren?’ vraagt J dan aan mij. ‘In Nederland’ antwoord ik. 

‘Dat is geluk,’ zegt J, terwijl hij een volgende lijn tekent met zijn potlood en liniaal. 

‘Ja,’ antwoord ik, ‘dat is heel veel geluk.’ 


